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Met nieuwe ogen
Een Jan-van-Haasterenpuzzel ligt op tafel. We missen nog één
stukje van het roze huis. Het enige roze stukje van de rest van de
puzzel: je zou denken dat het in het oog moet springen. Pas als de
rest grotendeels klaar is, vinden we ook dat laatste knalroze stukje.
Al die tijd heeft het gewoon tussen alle andere stukken gelegen. 

Het jaarthema nodigt ons uit te kijken naar het werk van de Geest.
Kijken doen we de hele dag door, ons oog valt op van alles: dingen
die goed gaan en dingen die niet goed gaan. Maar zien we in dat
alles ook waar Gods Geest aan het werk is, en waar Hij ons heen
leidt? Of zijn we tussen alle puzzelstukjes van het gewone leven
blind geworden voor het werk van de Geest?

In dit jaarprogramma oefenen we ons in het kijken. Letterlijk in de
weken dat we kunst in de kerk hebben. Maar ook in de
ontmoetingen en gespreksgroepen. In de hoop dat onze ogen
opengaan voor Gods Geest en we met nieuwe ogen mogen kijken. 



Heilig Avondmaal
- evaluatieavond -

Het afgelopen jaar hebben we het Heilig Avondmaal in
de kring gevierd. Op deze avond kijken we naar de
vormen waarin je het Avondmaal kunt vieren, welke

accentverschillen er zijn en evalueren we het vieren in de
kring van het afgelopen jaar. 

Na deze evaluatieavond zal de diaconie bespreken in
welke vorm we het Heilig Avondmaal in de toekomst
zullen vieren. We horen dus graag hoe u erover denkt.

Voor wie:
iedereen!

Wanneer
Woensdag 15-10 
aanvang 19.30 uur

Meer informatie:
Jelke Vellinga

ds. Annelieke Warnar

In het midden 
van de gemeente

Waar:
Haghakerk



Gemeenteavond
De meesten van ons kunnen zich Heeg niet voorstellen

zonder de kerken en hun torens. Of we er nu elke zondag
zitten, of eigenlijk vooral betrokken zijn bij activiteiten zoals

de Tsjerkefair: de kerk hoort erbij. 

Maar ondertussen veranderen de maatschappij en de kerk
in rap tempo. Dat stelt ook onze gemeente voor

belangrijke vragen, omtrent samenwerking bijvoorbeeld.
De kerk die ons lief is, moet kijken naar de toekomst. We

nemen u graag mee in de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren en zijn benieuwd naar uw visie.

Voor wie:
iedereen!

Wanneer
Donderdag 6-11 

aanvang 19.45 uur Meer informatie:
Sybren Attema
Douwe Attema

ds. Annelieke Warnar

In het midden 
van de gemeente

Waar:
Haghakerk



Advent
Met elkaar leven we straks toe naar Kerst. Dat doen we in
de vier weken van advent. Advent is de tijd van wachten

op wat komt. Wachten op de komst van Jezus. 

Daarbij wordt het steeds een beetje lichter. Elke week
steken we een kaars meer aan. En elke dag staan we

even stil bij het licht. Samen vormen we een soort levende
adventskalender doordat elke dag een filmpje verschijnt
van iemand die de adventskaarsen aansteekt. Doen jullie

ook mee?

Voor wie:
iedereen!

Wanneer
Vanaf 30 november
t/m 25 december Meer informatie:

ds. Annelieke Warnar
Hiltsje Bakker

Wietske Kuiper
Marianne de Haan

In het midden 
van de gemeente

Waar:
Thuis en via
whatsapp



Kliederkerk
Een kerkdienst speciaal voor

kinderen tussen de 3 en 10 jaar, en
hun broertjes en zusjes natuurlijk!
We spelen spelletjes, bouwen het

decor of spelen een stukje na.
Daarnaast zingen we liedjes en

horen het Bijbelverhaal.

Spelenderwijs ontdekken we zo
een verhaal over God en mensen.

Doe jij mee? 

Voor wie:
Van 3-10 jaar

en broers en zussen

Wanneer
Zondag 15 februari
vanaf ca. 14.30 uur

Meer informatie:
Wietske Kuiper

ds. Annelieke Warnar

Ki
nd

Waar:
Haghakerk



Lichtjestocht
Het licht wordt geboren! Met Kerst

vieren we de komst van Jezus,
Licht voor de wereld en we doen

dat met een lichtjestocht.

Tijdens een wandeling door het
dorp komen we langs verschillende

scènes uit het Kerstverhaal en
onderweg vieren we op allerlei
manieren dat het licht sterker is

dan het donker. 

Helpt u ook mee? We hopen dat de
huizen en tuinen langs de route

mooi verlicht zijn. 

Voor wie:
alle kinderen in 
de basisschool-

leeftijd

Wanneer
18 december 

tijdstip volgt later
Meer informatie:

volgt t.z.t. via Trijelûk,
social media en

 school

Ki
nd

Waar:
kerken, school 

en dorp



Kinderkerk
Wist je dat... we sinds de
verbouwing een aparte

jeugdruimte in de kerk hebben?
Boven kun je luisteren naar een
Bijbelverhaal en heerlijk spelen,

knutselen en bouwen. 
Vanaf oktober is er elke eerste

zondag van de maand
kinder(neven)dienst. We zien jullie

graag!

Voor wie:
alle kinderen in 
de basisschool-

leeftijd

Wanneer
Tjijdens de kerkdienst

Meer informatie:
ds. Annelieke Warnar

Hiltsje Bakker
Wietske Kuiper

Marianne de Haan

Ki
nd

Waar:
Haghakerk



Bidden en geloven horen bij elkaar. Maar
hoe dan? En hoe kun je bidden? Is bidden
met neergeslagen ogen een verlanglijstje
aanbieden? Of begint het met stilte,
ademhaling en kijken?

Twee avonden over bidden: één over
bidden in de traditie en één over je eigen
gebed. 

DATUM EN TIJD

Donderdag 21/01 om 19.30 uur
Donderdag 04/02 om 19.30 uur

LOCATIE

21/01: It Beaken, Oudega
04/02: consistorie Haghakerk, Heeg 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

l d

Bidden is kijken
VERDIEPING RONDOM HET THEMA: BIDDEN

ds. Edna Zwerver of 
ds. Annelieke Warnar

email: dswarnarvandenberg@outlook.com
tel.nr.: 06-40503430



Net als vorig jaar: samen leren we enkele
liederen, deels uit de kloostergemeenschap
Iona. Maar we oefenen dit jaar ook andere
liederen uit de Britse traditie. Onder
begeleiding van Jan-Willem Obbink gaan
we zingen. Aan het einde van de avond
sluiten we af met een avondgebed in de
stijl van Iona. 

De avond gaat door bij minimaal 6
aanmeldingen. Ook zonder aanmelden kun
je natuurlijk aansluiten. 

DATUM EN TIJD

LOCATIE

Haghakerk

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

l d

Zing mee
LIEDEREN VAN OVERZEE

ds. Annelieke Warnar
email: dswarnarvandenberg@outlook.com

tel.nr.: 06-40503430

Woensdag 28 januari 2026 om 19.30 uur



DATUM EN TIJD

LOCATIE

Verzamelen bij voetbalveld Heeg,
wandeling Scharsterbrug 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

l d

Wandel mee
MEDITATIEVE WANDELING

In de Veertigdagentijd maken we een
meditatieve wandeling. We zoeken zowel
de stilte als de ontmoeting. Een mooie
route in de omgeving van Scharsterbrug
geeft ook de gelegenheid om de beide
dominees Warnar en hun gemeenten
elkaar te laten ontmoeten. 
We willen deze middag afsluiten met een
korte viering. Er wordt vanuit Heeg een
gezamenlijk vertrek georganiseerd.

Zondag 8 maart 2026
tijd is nog niet bekend

Reinschje Hiemstra
email: reinschje@gmail.com

tel.nr.: 06-12780111



Kunstenaar Gerrit Terpstra werd een paar
jaar geleden opnieuw gegrepen door het
verhaal van Kaïn en Abel. In twee weken
van expositie en verdiepingsbijeenkomsten,
laten wij ons eveneens verrassen en hopen
dat dit verhaal opnieuw tot ons gaat
spreken. 

EXPOSITIE

Dinsdag 12/05/26 van 9.30-11.30
De wereld is maar nog maar net begonnen
en er vindt een broedermoord plaats. Wat

staat er en wat betekent het?

VERBEELDING

l d

Met andere ogen
KUNST IN DE KERK

Vrijdag 15/05/26 en 22/05/26 om 9.30
De eerste ochtend kijken we wat Gerrit
Terpstra ons vertelt met zijn beelden. De

tweede ochtend kijken we wat het verhaal
van Kaïn en Abel met onze verbeelding

doet.

Van 10/05/26 tot 24/05/26 
Iedere werkdag van 9.30-10.30,
donderdagavond van 19.30-21.00

BIJBELSTUDIE



DATA EN TIJD

LOCATIE

Eerste keer in de consistorie van de
Haghakerk, daarna: in overleg

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

l d

Lees mee
LEESKRING

Een gebroken wereld heel maken. We
lezen dit jaar en aantal essays uit dit bok
van Jonathan Sacks. We denken na over
de vraag hoe we in deze gebroken wereld
verantwoordelijkheid kunnen nemen en op
onze eigen, kleine plek een bijdrage
kunnen leveren. 
Voor de eerste avond worden kopieën
uitgedeeld. Daarna bepalen we hoe we
verder gaan. 

Vrijdagochtend 10/10, 14/11, 09/01, 13/02,
13/03 en 17/04 om 9.30 uur.

ds. Annelieke Warnar
email: dswarnarvandenberg@outlook.com

tel.nr.: 06-40503430



Hoewel de leeftijd stijgt, blijven we ons
graag jong voelen. Dus al zijn we rond de
30/40/50 jaar, we noemen onszelf 30+
en komen zo’n 6x per jaar (+ een gezellige
afsluiting/start van het seizoen) voor een
goed gesprek. 
Dit jaar nemen we als uitgangspunt het
boek van Rokus Maasland Allen die
vermoeid en belast zijn. Hij schreef rondom
Psalm 13 over gebrokenheid. Daar hoort
ook muziek bij van zijn band, maar ook uit
onze eigen levens(geschiedenis). 

DATA EN TIJD

16/10, 26/11, 22/01, 12/02, 16/04, 28/05
om 20.00 uur

LOCATIE

Bij een van de deelnemers thuis

VOOR MEER INFORMATIE

l d

30+-groep
GESPREKSGROEP

ds. Annelieke Warnar
email: dswarnarvandenberg@outlook.com

tel.nr.: 06-40503430



DATUM EN TIJD

Elke eerste vrijdag van de maand van
9.30-11.30 uur. 

LOCATIE

Consistorie Haghakerk

VOOR MEER INFORMATIE

l d

Moetsje & Ferbine
MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Gatske Boersma of Riekje Terpstra:
email: boerbon@ziggo.nl

tel.nr.: 0515-443465

Elkaar weer even ontmoeten onder het
genot van een kop koffie of thee, even in
gesprek over hoe het gaat of wat u bezig
houdt? En dat natuurlijk onder de
liefdevolle aandacht van twee fantastische
gastvrouwen. Komt u ook? Voor wie
vervoer lastig is: neem even contact op met
Riekje Terpstra, zij wil u met liefde ophalen. 


